Herdenkingstoespraak Wieringermeer, 4 mei 2015

In Middenmeer staat een twee onder 1 kap huis in de Torenstraat. Daar, op nummer 9, bracht ik een groot
deel van mijn jeugd door. Op de muur van dat huis stond een teken: tot hier kwam het water in april 1945.
Hoe kon het dat ons huis onder water had gestaan? Wat was er gebeurd? Mijn ouders vertelden het me. Ik
begreep er nog minder van. Hoe konden mensen zo slecht zijn om expres een dijk op te blazen, zodat het
bloeiende land met alles erop en eraan bedolven werd onder een verwoestende watermassa? Het was mijn
eerste confrontatie met het verschijnsel oorlog. ’S Nachts in mijn bed, als de wind om het huis woei,
berekende ik tot hoever het water in mijn slaapkamer zou komen als de polder opnieuw zou overstromen.
En wat ik zou doen om aan het water te ontkomen. lk zou de poes pakken en een vlot maken van mijn bed.

Samen zouden we naar een veilig oord wegvaren.

Het is gelukkig nooit meer zo ver gekomen. Maar achteraf bezien heeft het verhaal over de
onderwaterzetting van de Wieringermeer mij meer gevormd dan ik toen besefte. Wat ik als kind niet kon
begrijpen, was precies wat de mensen van toen ook niet konden bevatten. Zelfs toen er berichten kwamen
dat de Duitsers bezig waren gaten te laten graven in de dijk die later zou worden opgeblazen, zelfs toen
drong het tot de meeste mensen niet door wat dit betekende. ledereen wist dat het eind van de Duitse
bezetting in zicht kwam. Wat had het dan nog voor zin om een polder onder water te zetten? Dat de
bezetters er toch toe overgingen om zo’n zinloze daad te plegen, bewijst dat het om een misdadig regime
ging. Een regime dat terreur gebruikte als middel om te laten zien wie de baas was en wat die baas
onschuldige mensen kon aandoen zonder dat zij zich daartegen konden verdedigen. Een regime dus dat
spotte met de beginselen van de democratische rechtstaat. Hoe abstract zo’n begrip als de democratische
rechtstaat ook mag zijn in tijden van vrede, voor de mensen die de Duitse bezetting meemaakten, werd het
heel concreet wat het betekende om overgeleverd te zijn aan willekeur, en geen beroep te kunnen doen op

een rechtssysteem .

In alle getuigenissen over de onderwaterzetting van de Wieringermeer is dat het terugkerende thema:
woedend was men over het onrecht dat de mensen en de polder werd aangedaan. De polder stierf door
moordenaarshanden, zo werd gezegd. Machteloos moesten de mensen toezien hoe het water steeds hoger
kwam, en hoe dat water hun zo zorgvuldig opgebouwde bestaan verwoestte. Dat deze ramp nog maar zo
kort na de drooglegging van de Wieringermeer plaatsvond, was extra wrang. De jonge boompjes waren net
een beetje opgegroeid. Zoals een gevluchte inwoner van de Wieringermeer in december 1945 schreef: “Wat
verloren ging, dat was het aantrekkelijke van den polder, de mooie boerderijen met de omlijsting van

bloemen, planten, heesters en boomen.”



Er is, denk ik, nog een reden waarom de onderwaterzetting zo hard aankwam. Opeens werd iedereen door
de oorlog geraakt. Er was geen ontkomen meer aan. Tot dan toe waren het vooral andere mensen geweest
die het hardst werden getroffen. Dat begon in 1941 met een groep Joodse jongeren, die bekend stonden
onder de naam Palestina Pioniers. Zij verbleven in het zogenaamde Werkdorp, dat zich aan de westelijke
rand van de Wieringermeer bevond. Het ging om jonge Joden, die al voor de Duitse inval naar Nederland
waren gevlucht uit landen als Duitsland en Oostenrijk. Zij maakten zich geen illusies over wat een nationaal-
socialistisch regime voor Joden zou betekenen. Hitler had daar geen enkel misverstand over laten bestaan:
de Joden moesten uit de wereld worden gebannen. En ook al wist toen nog niemand dat hij bedoelde dat zij
letterlijk vernietigd en dus vermoord moesten worden, het was veel Joden wel duidelijk dat zij beter naar
elders konden uitwijken. Sommigen van hen bereidden zich voor op een emigratie naar wat toen nog
Palestina heette, het tegenwoordige Israel. Deze Palestina Pioniers gingen een vak leren dat hen in Palestina
zou helpen een bestaan op te bouwen. De Palestina Pioniers die in het Werkdorp in de Wieringermeer
verbleven, waren daar in wisselende samenstelling al sinds 1934. Zij werden omgeschoold tot agrariér,
bouwvakker of ambachtsman. Jong, sterk en idealistisch waren zij; echte pioniers, goed passend in die

polder vol pioniers.

Toen de Duitse bezetting van Nederland een feit was, werden de Joden sluipenderwijs uit de Nederlandse
samenleving gebannen, zonder dat dit op noemenswaardig verzet stuitte. Totdat in februari 1941 in
Amsterdam de vlam in de pan sloeg: toen een groep Joodse mannen in het openbaar werd mishandeld en
vernederd, leidde dit tot een massaal protest, dat bekend is geworden als de Februari Staking. Deze uiting
van solidariteit met een vervolgde groep mensen is helaas uniek in de bezettingsgeschiedenis van
Nederland. Met uitzondering van protesten van met name de Rooms-Katholieke Aartsbisschop, was het na
de Februari Staking afgelopen met het openlijke verzet tegen de Jodenvervolging. Hulp vond voortaan alleen
in het verborgene plaats, en dan nog mondjesmaat. Dat die hulp zo schaars was, had onder meer te maken
met de strenge straffen die gepakte Februari Stakers ondergingen. Een aantal van hen kreeg de doodstraf.
Hun executies brachten een schok teweeg: nooit had men gedacht dat een simpele daad als staken zo streng
bestraft zou worden. Velen begrepen toen pas wat het betekende dat Nederland niet langer een rechtsstaat

was.

Hoeveel van dit alles tot de Wieringermeer doordrong, weet ik niet. Feit is wel dat spoedig na de
Februaristaking het Joodse Werkdorp werd ontruimd. Van de toen aanwezige 300 bewoners van het dorp
werden er 240 in bussen naar Amsterdam gebracht. De meesten van hen zouden in verschillende

concentratie en vernietigingskampen omkomen. 60 Pioniers mochten nog enkele maanden in de



Wieringermeer blijven om te helpen de oogst binnen te halen, maar daarna moesten ook zij vertrekken.
Sommigen doken onder, maar velen ook niet. Ook zij zijn uiteindelijk voor het grootste deel omgekomen.
Deze tragedie speelde zich letterlijk en figuurlijk aan de rand van de Wieringermeer af. De wereld van het
Werkdorp was een aparte wereld geweest, wel en niet deel van de Wieringermeerse gemeenschap. lk
hoorde er als kind veel later over dan over de onderwaterzetting. Mijn vader nam me wel eens mee naar de
zogenaamde Proefboerderij, vlak bij het voormalige Werkdorp. Bij één van die uitstapjes vertelde hij me
over de Pioniers, zonder dat hun lot mij duidelijk werd. Veel later pas is dat tot mij en vele anderen
doorgedrongen. Nu staat het verhaal gelukkig in het mooie boekje van Wil Datema over de Wieringermeer
in de oorlog. Hopelijk kan het fraaie hoofdgebouw van het Werkdorp behouden blijven als museum, zodat

de herinnering aan deze tragische geschiedenis wordt bewaard.

Een andere groep die getroffen werd door de Duitse bezetting was de groep mannen die zich moesten
aanmelden voor tewerkstelling in Duitsland. Sommigen van hen zochten hun toevlucht in de polder om zich
aan deze tewerkstelling te onttrekken. Mijn vader was één van die mannen. Als hij in zijn geboorteplaats
Rotterdam was gebleven, had hij in 1944 naar Duitsland gemoeten om daar te werken. Maar het kantoor
waar hij werkte, had relaties in de Wieringermeer en kon er daardoor voor zorgen dat hij daar werk kreeg
waarbij hij onmisbaar was voor de voedselvoorziening. Zijn verhalen over die tijd waren eigenlijk wel vrolijk.
Hij vond het werk interessant en genoot van het leven in de buitenlucht met voldoende voedsel. In steden
als Rotterdam was al lang sprake van voedselschaarste. Die schaarste werd regelrecht levensbedreigend

tijdens de laatste winter van de oorlog, de beruchte Hongerwinter van 1944 — 1945.

In die winter werden alle Wieringermeer bewoners geconfronteerd met de gevolgen van de oorlog, omdat
zij die letterlijk aan zich voorbij zagen trekken. Mensen uit de grote steden kwamen van heinde en ver naar
de polder om voedsel te kopen of te ruilen voor sierraden en dergelijke. Hartbrekend zijn de getuigenissen
van mensen die bijna niet meer verder konden, en soms zelfs gevoerd moesten worden door hun helpers,
omdat ze te zwak waren om zelf te eten. Veel Wieringermeerders moeten toen beseft hebben hoezeer zij
het getroffen hadden vergeleken bij deze uitgeputte, vermagerde mensen. Mensen die vaak nog geen 100

km van hen af woonden.

Aan dat gevoel van bevoorrecht zijn kwam met de onderwaterzetting in 1 klap een einde. Waar in de
Hongerwinter mensen met primitieve karretjes en andere vervoermiddelen langs kwamen om voedsel, daar
laadden nu de Wieringermeerders hun have en goed op alles wat maar kon rijden, om zo snel mogelijk de
polder uit te komen. Waar men naar toe moest, wist men vaak niet. Kijkend naar de foto’s van deze

vluchtelingen, komen onwillekeurig de beelden van andere vluchtelingen in de wereld naar boven. De



bedrukte gezichten, het verdriet om wat ze achterlieten, de angst voor wat hen te wachten stond. En bij
polderbewoners die door de Duitse Sicherheitsdienst gezocht werden, natuurlijk ook de angst gepakt te
worden door de Duitse soldaten die bij de uitgangen van de polder persoonsbewijzen van de vluchtende
mensen controleerden. Bij zo’n controle werd de verzetsman A.C. de Graaf, wiens naam op het monument
hierbuiten staat, gearresteerd. Nog dezelfde dag werd hij doodgeschoten. De meeste vluchtenden kwamen
veilig op het Oude Land aan. Soms konden ze bij familie terecht, maar vaak werden ze bij onbekenden
ondergebracht. Deze trotse polderpioniers waren nu volkomen afhankelijk van anderen. Zoals één van hen
kort na de bevrijding schreef: “Het is een ontzettende gewaarwording als men plotseling voor het feit komt
een beroep te moeten doen op de gemeenschapszin van anderen. “ Dicht op elkaar, probeerde men in
tijdelijke voorzieningen en noodwoningen te overleven totdat het leven in de polder weer hervat kon

worden.

Ook onze buurman in de Torenstraat, Meester Aalders, moest met zijn vrouw en 6 kinderen een tijdlang zo
leven. In hem en zijn vrouw Maria komt de hele oorlogsgeschiedenis van de Wieringermeer samen, ook al
heb ik dat pas veel later begrepen, omdat hij er nooit over praatte in de tijd dat wij naast hem woonden.
Aalders en zijn vrouw verleenden al vroeg hulp aan onderduikers, die hij b.v. verborg in de school waarover
hij de scepter zwaaide. Maar ook kon hij er met zijn gezag als bovenmeester voor zorgen dat anderen
onderduikers in huis haalden. Immers, als de bovenmeester het vroeg, kon je dat niet weigeren. Meester
Aalders en zijn gezin werden na de onderwaterzetting in Nieuwe Niedorp ondergebracht. Daar begon hij
vrijwel onmiddellijk een schooltje voor leerlingen uit de Wieringermeer. Binnen de kortste keren had hij 80
leerlingen. Dit duidt op een zeldzaam soort veerkracht, een veerkracht waarmee hij anderen inspireerde en

moed gaf.

En zo is de cirkel weer rond en ben ik terug bij de Torenstraat, en bij het herinneringsteken op mijn huis. De
geschiedenis van de Wieringermeer leert ons dat oorlog en vervolging iedereen kunnen treffen, hoe
onvoorstelbaar dat ook lijkt. Laten wij ons dat herinneren op deze avond, en alles doen wat wij kunnen om
slachtoffers van oorlog en vervolging te helpen. En laten we beseffen dat het niet vanzelfsprekend is dat wij
beschermd zijn tegen het soort terreur waar de bewoners van de Wieringermeer indertijd door werden

getroffen. Dat is iets kostbaars dat verdedigd moet worden, elke dag weer, en niet alleen op 4 en 5 mei.
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